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Uit de gemeente

Een gedicht ('"Vuur en wind' - Inge Lievaart) bij het begin van de veertigdagentijd:

Luister of het begint
ergens zal het gaan zingen
tegen het klagen in

helder en vol geheim

sterker dan harde woorden

warmer dan heet getwist

vuur van andere oorsprong

Uitgelicht

Het tafelgebed (1)

Het tafelgebed heeft een
vaste structuur en start
met  een beurtspraak
tussen voorganger en
gemeente, waarin de
oproep klinkt: “Verheft uw
harten”, en Wij
antwoorden: “Wij hebben
ons hart bij de Heer.” Het
hart is immers de motor
van ons bestaan - letterlijk
en figuurlijk. In dit gebed
danken we God en
gedenken we zijn grote
daden, zoals we die horen
uit de Bijbel. We
herinneren ons hoe in
hemel en op aarde zijn lof
wordt  gezongen. Die
dankzegging mondt uit in
het Sanctus en het
Benedictus, twee
lofzangen. Het Sanctus is
geinspireerd op het
visioen van de profeet
Jesaja, die in de tempel
God op zijn troon zag en
wordt direct verbonden
met de woorden uit Psalm
18: “Gezegend
(Benedictus) is Hij die
komt in de Naam van de
Heer, Hosanna in den
hoge”, aangeheven toen
Jezus op zijn nederige
ezeltje Jeruzalem
binnenreed. Hosanna
betekent: ‘Heer, redt ons
toch'.

storm van een nieuw bewegen
dwars op de geest van de tijd
onrust en nochtans vrede

wacht maar en wees bereid.

Veertigdagenproject - Wie zorgt er voor jou?

Deze zondag start het veertigdagenproject van Kind
op Zondag. We gaan op reis op de weg van de hoop,
met Reisbureau Warhoop. Onze reis begint in de
woestijn. Bij Reisbureau Warhoop wordt gevraagd of
iemand hoop heeft meegenomen. Waar denk je aan
bij het woord hoop? De platen van het project zijn de
komende weken voorin de kerk en op de beamer te
zien. Voor de uitleg, opdrachten en vragen van deze
zondag, klik hier.

Symbolische schikking in de 40-dagen-tijd:

De Geest waaiert breed uit

In deze Veertigdagentijd willen we openstaan voor de
werking van de heilige Geest in ons leven. Op onze
website kunt u hierover meer lezen, ook over de
symboliek die ten grondslag ligt aan de schikkingen.
Meer info op onze website.

Voor de schikking van deze eerste zondag in de 40-
dagem-tijd geldt:

De grote vaas is gevuld met droog zand als symbool
voor de woestijn. In de kleine vaas zijn de lila bloemen
van de duif orchidee geplaatst. De duif wordt in de
kunsten geassocieerd met de heilige Geest. Grassen
van vorig seizoen zijn geweven in de waaier als teken
van negatieve krachten.

Vespers in de veertigdagentijd

Op woensdag 25 februari bent u van harte welkom in
de Abdijkerk voor een vesper in de veertigdagentijd.
We lezen gezamenlijk Psalm 12 en we horen een
fragment uit het evangelie naar MatteUs. Er is stilte,
meditatieve muziek en we zingen samen. U bent
welkom vanaf 18.45 uur om alvast de stilte in de ruimte
te ervaren. De vesper zelf duurt van 19.00 uur tot
ongeveer 19.30 uur en is te volgen op kerk-tv.

Huispaaskaars

Dit jaar bent u weer in de
gelegenheid om een huispaaskaars
te bestellen. De lijst hiervoor hangt
op de wand in de gemeentezaal.U
kunt t/m 1 maart uw bestelling
invullen en krijgt bericht als de kaars er is en hoe u kan
betalen.


https://abdijkerk.email-provider.eu/web/zd5gtb8ixn/dehjqdeqef?lp-t=1771435239
https://abdijkerk.email-provider.eu/download/zd5gtb8ixn/qjLRKrp3if?file=22+februari+nb.JPG&l={{list_id}}
https://www.abdijkerk.nl/actueel-a.htm

Lief en leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Thea Wignand, ook als u
zelf iemand weet waar de bloemen naar toe zouden mogen. T 070-3972495, E

ledenadministratie@abdijkerk.nl.

Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u ook bij haar opvragen. Wilt u
bezoek of kent u iemand die graag bezoek wil, neemt u dan contact op met Peter
Spaans T 06-19566960. Of mail naar pastoraat@abdijkerk.nl.

e De bloemen van deze zondag gaan naar fam. Bakker, die deze zondag 55 jaar

getrouwd is.

e Joke Toet mocht afgelopen week gelukkig weer uit het ziekenhuis.

Activiteiten deze week
Informatie en opgave:
activiteiten@abdijkerk.nl
(locatie: Abdijkerk, tenzij anders
vermeld)

Inloopochtend
Donderdag 19/2,10.00 uur

Inlevermoment snuffelmarkt
Zaterdag 21/2,10.00 uur

The Sun walk-in
Zaterdag 21/2,19.30 uur

Zondagsdienst - ds. M.C. Aten,
S&T
Zondag 22/2,10.00 uur

Maaltijd Met Motto
Zondag 22/2,18.00 uur

Gespreksgroep Jong!
Dinsdag 24/2,19.30 uur
Locatie n.n.b.

Vesper
Woensdag 25/2,19.00 uur

Inloopochtend
Donderdag 26/2,10.00 uur

Lunchbijeenkomst voor
ouderen
Donderdag 26/2,12.30 uur

Kopij voor de nieuwsbrief graag voor
woensdagavond 19.00 uur aanleveren
per e-mail naar
zondagsbrief@abdijkerk.nl

Laatste nieuws, nieuwsarchief,
kerkdiensten, orde van dienst,
nieuwsbrief, concertinformatie:
abdijkerk.nl

Snuffelmarkt

Op zaterdag 28 februari vindt in de Abdijkerk een
snuffelmarkt plaats, met onder meer boeken (o.a.
kiloverkoop), puzzels, Ip's en cd'’s, huishoudelijke
artikelen, crea-artikelen, kleding en curiosa. U
bent van harte welkom om tussen 10.00 en 16.00
uur langs te komen en een kijkje te nemen.
Daarnaast is er de hele dag koffie, thee en
limonade en rond het middaguur wat te eten,
dus voor de gezelligheid langskomen is ook
mogelijk.

Wilt u nog spullen voor de markt inleveren?
Dat kan aanstaande zaterdag 21 februari
tussen 10.00 en 13.00 uur.

Herinnering: Maaltijd Met Motto

Zondag 22 februari, start om 18.00 uur en
afronding rond 20.00 uur. Motto: 'vasten in
verschillende geloven'.

Wilt u mee-eten? Aanmelden kan bij Rianne van
Deursen, Erna van Wijngaarden of Jantine
Wignand, via maaltijd@abdijkerk.nl of via 06-
29474116 (graag uiterlijk donderdag 19 februari).
Richtprijs (voor twee gangen en koffie/thee) is €
5, maar meer of minder mag ook. Wees welkom!

Telefooncirkel

Wie is geinteresseerd in deelname in een nieuwe
telefooncirkel voor veiligheid én contact met
elkaar? In een kleine cirkel van deelnemers word
je gebeld en je belt de volgende deelnemer weer
op. Dit op elke maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend vanaf 9.00 uur. Interesse? Neem
dan contact op met Peter Spaans,
pastoraat@abdijkerk.nl of 06-19566960.

Choral Evensong

Op zaterdag 28 februari vindt de eerste Choral
Evensong van dit jaar plaats. Liturg is Duncan
Wielzen en Gijsbert Kok bespeelt het orgel. De
Cantorij de Vier Evangelisten zingt Psalm 4
(Elvey), Canticles in D (Charles Wood), Preces &
Responses (Philip Radcliffe), He that shall endure
(Felix Mendelssohn), Jesus said unto the people
(John Stainer) én drie mooie (protestantse)
hymns, dus het belooft met een stevig koor dit
keer weer heel mooi te worden! Komt u ook?
Zaterdag 28 februari om 19.00 uur in de O.LV.
Hemelvaartkerk, Loosduinse Hoofdstraat 4


mailto:ledenadministratie@abdijkerk.nl
https://abdijkerk.nl/
mailto:activiteiten@abdijkerk.nl
mailto:zondagsbrief@abdijkerk.nl
https://abdijkerk.nl/
mailto:maaltijd@abdijkerk.nl
mailto:pastoraat@abdijkerk.nl

